
Lieve Kinderen en (groot)ouders!
Op 2e paasdag verwachten we, zoals ieder jaar, 
weer alle kinderen uit ons dorp om 10.00 uur op 
het Garmerhof, om eieren te komen zoeken. 

Om genoeg eieren te kunnen verstoppen hebben de paasha-
zen wel hulp nodig. Helpen jullie door een doosje hardgekookte 
eieren te verven? Je mag de eieren inleveren aan de Oude 
Rijksweg 9 (uiterlijk zondag 27 maart). Na het zoeken koffie en 
thee in het Dorpshuis. De vinder van het gouden ei krijgt een 
leuke prijs. Daarna voor iedereen neut’n schaiten, sjoelen en 
tafeltennissen. Tot 13.00 uur. Komt allen!

Wie vindt dit jaar  het gouden ei?

Paas 
eieren
zoeken!


